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Inleiding

...en toen waren er nog maar vier
Nog niet zo lang geleden had Broek in Waterland een slagerswinkel (aan het 
Nieuwland), twee Spar-supermarkten (Laan en Havenrak), een thuiswerkende 
schoenmaker (Buitenweeren) en een groenteman aan de Parallelweg. Cees Pels 
bracht met zijn rijdende supermarkt boodschappen thuis en Nico Smal leverde 
brood tot aan de deur. Kortom: voor boodschappen hoefde je het dorp niet uit.

Tegenwoordig kun je het aantal zelfstandige winkels op de vingers van één hand
tellen. Het zijn er nog maar vier: de melk- en delicatessenwinkel van Pels aan het 
Havenrak, de winkel voor huishoudelijke en-nog-veel-meer artikelen van Ploeger aan 
het Nieuwland, supermarkt ‘t Winckeltje van Wals-Schokker aan het Zuideinde en...de 
fietsenmakerij van Wim van der Starre aan de Laan.

In dit nummer van oudbroek.nl laten wij Wim en echtgenote Atie van der Starre aan  
het woord. Wim repareert al ruim een halve eeuw fietsen; hij doet dat nog altijd 
graag. Atie zou het wel leuk vinden als hij een dag in de week vrij nam. ”Maar,” zegt 
Wim, “dan zit ik hier te niksen en dan denk ik: ik kan net zo goed aan het werk gaan.”

Ons onderzoeksteam Jet van den Biggelaar en Emil Stöve heeft weer mooi werk
verricht. Het zocht naar het antwoord op de vraag hoe bereikbaar Broek in vroeger 
eeuwen was voor mensen van buiten en vice versa hoe bereikbaar de omgeving was 
voor Broekers. U leest het in het artikel 
‘De ontsluiting van Broek in Waterland’.

De schrijvers beginnen midden tiende 
eeuw, wanneer boeren het ruige veen 
gebied alhier ontginnen, waardoor 
landbouwgrond beschikbaar komt. 
De akkerbouw maakt later plaats voor 
veeteelt en nog weer later voor de zee- 
vaart. In de eerste helft van de zeven- 
tiende eeuw bestaat de helft van onze beroepsbevolking uit zeevarenden. Ze gaan 
naar de Oostzee voor graan en hout, naar het noorden voor de walvisvaart.

Het was in die tijd maar ‘behelpen’ als je te voet ons dorp wilde bezoeken. Slimmer 
was het over water te gaan, zeker toen na 1629 een trekvaart was ​aangelegd van 
Monnickendam via Broek naar Amsterdam. ‘Men kon op gezette tijden mee met de 
trekschuit en bulkgoederen laten vervoeren met de beurtschippers. De trekschuiten 
waren niet snel, maar relatief comfortabel, in elk geval vergeleken met de koetsen en 
de karren, en werden intensief gebruikt’.

We wensen u weer veel leesplezier!
Hanneke de Wit



Veertien jaar was hij; hij zat op de ambachtsschool. Hij hield van werken met zijn 
handen, niet zozeer van theorie. “Dan zat ik maar op de klok te kijken of de les nog 
niet bijna voorbij was,” zegt Wim van der Starre. “Op een gegeven moment vertelde 
een oom van me, die dat best begreep, dat hij nog een ‘eitje’ had staan. Kom dat maar 
halen, zei hij. Weet je wat dat was, een eitje?”

Dat wordt even nadenken maar ik ben 
van dezelfde generatie als Wim, dus 
jawel: daar komt de herinnering boven. 
Het was een brommer met voor op, vlak 
achter het stuur, de motor in de vorm van 
een ei. 

“Het eitje heb ik lopend van Zaandam 
waar ik woonde, opgehaald bij mijn oom 
in Wormerveer. Dat werd thuis knutselen, 
ja, ik heb het eitje aan de gang gekregen.”

Wim van der Starre ruim een halve eeuw fietsenmaker aan de Laan

We spreken Atie en Wim van der Starre thuis in hun woonkamer. Die ligt aan de Laan 
achter de fietsenwinkel en de werkplaats, waarin ‘Wim Tweewieler’ nog dagelijks is te  
vinden. Je kijkt er uit op een aardige binnentuin - wel jammer dat je hier nooit  
iemand voorbij ziet komen, vindt Atie, maar verder wonen ze hier prima. 

“We hebben maar twee slaapkamers, dat was weleens lastig toen Thomas en Lukas, 
onze twee jongens, opgroeiden. Dan wilden ze opeens apart slapen, hup, kwam er 
een schot in de kamer. Later vonden ze het weer gezellig de kamer te delen- dan 
verdween het schot.” (Atie en Wim hebben twee kleinkinderen, Tim van zes en Sara 
van bijna vier.)

Wim ging, toen hij een jaar of zestien was, in Zaandam bij een fietsenmaker  werken. 
“Als je handig bent en kijkt hoe anderen het doen, kun je veel leren.” Zijn neef Ber Keff 
had aan de Laan in Broek een fietsenhandel en een kleine werkplaats. Hij handelde 
ook in auto’s. 

Wim: “Ber stelde me voor hem een dagje in de week te komen helpen. Dat deed ik, 
het klikte, en zo ben ik bij Ber gaan werken. Behalve het repareren en verkopen van 
fietsen kreeg ik ook het repareren van auto’s onder de knie.” Intussen haalde hij de 
nodige vakdiploma’s.

Een geboren en getogen Broekse
Atie, dochter van Marie Ruijterman en Jan den Heeten, is een geboren en getogen 
Broekse; haar wieg stond in 1947 in het Broeker Huis aan het Leeteinde, dat was op-
gedeeld in verscheidene woonruimtes. Het gezin verhuisde al snel naar een stenen 
huisje achter de Sparwinkel van Atie’s opa en oma Ruijterman aan het Roomeinde. 
“In een schuurtje ernaast begon mijn vader een metaaldraaierij.”

Het was er heerlijk, zegt Atie: “je kende alles en iedereen, kon overal buitenspelen. 
Vaak was ik op de boerderij van Jan en Corrie van der Snoek tegenover ons te vinden. 
Het was er ouderwets gezellig; soms maakten we muziek. 

Oom Jan speelde mondharmonica, tante Cor had een mooie stem en hun dochter 

‘Weet je wat dat was, een eitje?’

Laan 46 en 44 vroeger. Winkel-werkplaats Laan 44.



Lenie speelde accordeon.” Naar school ging ze in de nu ‘oude school’ aan het Room- 
einde, die zo nostalgisch aandoet dat je als buitenstaander denkt: had ik maar op 
zo’n leuke school gezeten. 

Toen Atie een jaar of acht, negen was, verhuisde ze met haar ouders en vier jaar jon-
gere zusje Lena naar Zuideinde 5. Voor de middelbare school en ‘Schoevers’ moest ze 
naar Amsterdam; daarna ging ze werken bij draad- en kabelfabriek Draka in Amster-
dam-Noord. Ze heeft haar hele leven in Broek gewoond op één uitstapje na. “Ik zat 
een jaartje in Amsterdam op kamers, aan de Weesperzijde.”

De Wooden Inn
Het was destijds leuk uitgaan in Broek in Waterland. Atie en Wim ontmoetten 
elkaar in café/discotheek de Wooden Inn in het voormalige tramhuis aan Eilandweg 
3. In 1970 zijn ze getrouwd. Atie: “In een auto van Ber reden we naar het gemeente-
huis  - brug oversteken- tegenover de kerk. 

Het personeel van Ber had een stuk 
of wat fietsen uit de winkel gehaald 
en daar voor het gemeentehuis een  
ereboog van gemaakt, waar wij 
onderdoor moesten. Wacht, ik zal je  
een foto laten zien.” Ze staan er 
mooi op, jong, vrolijk, de fietsen in 
een vlechtwerk boven hun hoofd.

Wim en Atie hadden beiden flink 
gespaard. Atie: “Van mijn vader 
mochten mijn zusje en ik vanaf ons 
21ste jaar met ons geld doen wat 
we wilden. Tot die tijd moesten we 

de helft van het geld dat we verdienden, sparen.” Zo konden zij en Wim meteen al 
een van de huizen kopen, die werden gebouwd aan de Binnenweeren. Wim was hier 
welkom omdat hij, als fietsenmaker, economisch gebonden was aan Broek.

In 1971 wilde Ber Keff verdergaan met auto’s en nam Wim de fietsenzaak aan de Laan  
over. Hij heeft zelf naast de winkel ‘een grote werkplaats neergezet.’ Het woongedeel- 
te van het pand was verhuurd; sinds 1980 wonen Atie en Wim er. 

Vroeger, zegt Wim, was een fiets: ‘zwart, twee wielen en een bel’. In de loop der jaren 
zag hij de ene rage na de andere passeren. “Weet je nog dat jongens hun brommer 
wilden laten opvoeren om lekker sneller te kunnen rijden dan mocht? Er moest een 
andere cilinder in, een snellere carburateur en nog zo wat. Het mocht niet, nee, maar 
ik vond het best, voor mij was het gewoon handel.”

De racefiets, dat was ook zo’n rage, maar dan één met eeuwigheidswaarde.

Van der Starre was dealer voor verscheidene merken, onder andere Koga Miyata, een 
paradepaardje. Dealer is hij niet meer, de fietsenverkoop heeft hij praktisch stil-
gelegd. Wim repareert fietsen. 

Terwijl wij zitten te praten, gaat geregeld de bel. Klandizie. Ook moderne jongens als 
de fatbike en de bakfiets zijn welkom in de werkplaats, behalve als speciale software 
nodig is, die deze fietsenmaker niet bezit.

Wim heeft nog altijd veel plezier in het 
fietsenmakersvak. “Ik doe dit nu 53 jaar, ik 
ben 78 en ieder jaar bekijk ik of ik nog wil 
doorgaan.” Atie: “Ik zou het leuk vinden 
als je een dag in de week vrij nam, zodat 
we wat vaker op stap kunnen gaan.” 

Wim: “Als ik vrij ben en ik doe de poort 
dicht, komt er niemand. Dan zit ik hier te 
niksen en dan denk ik: ik kan net zo goed 
aan het werk gaan.”

Hanneke de Wit



  De ontsluiting van Broek in Waterland
Hoe bereikbaar was Broek de afgelopen eeuwen voor mensen van buiten

 en hoe bereikbaar was de omgeving voor Broekers?

In dit verhaal willen we een beeld geven over het vervoer en de bereikbaarheid van Broek 
in de afgelopen eeuwen. We willen ook nagaan wat dat voor invloed had op het leven in 
Broek. Dit leek ons een interessant onderwerp, omdat we nog steeds discussiëren over 
een veilige en efficiënte bereikbaarheid binnen en buiten ons dorp.

Tegelijk is het natuurlijk onmogelijk om zo’n groot onderwerp in één verhaal te vatten. We 
zien het daarom als een eerste schets. Een aanzet voor verdere onderzoeken, ook voor de 
situatie nu.  

900 -1600   Ontginnen en groei
Het begon allemaal in het midden van de 10e eeuw. Vanaf die periode ontgonnen Kenne- 
mer en West Friese boeren de veenmoerassen langs de Waterlandse Die. Deze stroomde 
vanaf het IJ richting Waterland en mondde bij Uitdam uit in het toenmalige Almere, later 
de Zuiderzee en weer later het huidige IJsselmeer. In de 12e eeuw kwamen daar Norber-
tijner monniken bij die, zoals zovele monnikenorden in die tijd, God dienden met hard 
werken op het land.

De ontwatering van het veengebied werd nu op grote schaal uitgevoerd. Dat zorgde voor 
meer geschikte landbouwgrond maar had ook een nadeel. De bodem klonk in, het land 
kwam lager te liggen en de zee kreeg steeds meer vrij spel. Rond 1300 was het oostelijk 
deel van Groot Waterland weggeslagen en ontstonden er grote meren als de Broekermeer 
en de Buikslotermeer. 

De boeren en monniken probeerden zich wel te verdedigen tegen al dat water, onder an-
dere door dijken aan te leggen maar het land bleef, zeker bij grote winterstormen, onder-

Het Waterlandse Die omstreeks het jaar 1000. Er wordt een begin gemaakt met de ontginning van het 
ruige veengebied. Links het oude riet- moerasbos. Rechts zijn de eerste bewoners van Waterland bezig 
sloten te graven zodat het veen ontwaterd wordt.

De watersnood
EDAM. 14 Juni. Wie zou meenen , dat thans geheel Waterland van het water der over-
strooming is bevrijd, vergist zich deerlijk. Verschillende meren, als de Broekermeer, de 
Monnikmeer, de Belmermeer, de Noordmeer, de Buikslotermeer en de Blijkmeer, zijn 
nog geheel of gedeeltelijk door de zilte massa bedekt. 
Toch is men aan de laatste decimeters bezig. In vele polders blijkt nu echter dat – dik-
wijls tegen het advies der dijkgraven en polderopzieners in – de noodgemalen door den 
Prov. Waterstaat niet op de laagst-gelegen plaatsen zijn opgesteld, zoodat zij de polders 
niet geheel kunnen leegmalen, en het vast poldergemaal het laatste moet verwijderen. 
Daar deze gemalen veel minder capaciteit hebben dan de noodpompen, duurt het door 
een en ander weer ettelijke weken langer eer aan het bewerken van den grond kan wor-
den begonnen.
De vier pompen van het electrisch noodgemaal bij Uitdam werken nog steeds om het 
water, dat door de noodgemalen der polders in Waterlandse boezem wordt gebracht, 
naar zee te malen.
Over de bewerking van het grasland, dat overstroomd is geweest, zijn de geleerden 
het nog niet eens. Sommigen laten alles aan de natuur over, anderen eggen het land en 
verwachten dat het gras dan wel zal opschieten; weer anderen zaaien gras in den geëg-
den grond, terwijl er ook boeren zijn, die hun land omploegen en daarin kool poten of 
mosterd zaaien.
Zoo is bij Broek in Waterland een perceel van 10 HA met ruim twaalfduizend kool-
planten beplant. Vee ziet men nog weinig in het land omdat de beesten er geen voedsel 
vinden.
De noodwaterkeering door den Provincialen Waterstaat aangelegd, blijft liggen tot Juni 
1917, omdat men niet zeker is dat de pas herstelde dijken in den komende winter zoo- 
danige stevigheid zullen hebben verkregen, dat zij een hevigen storm kunnen weerstaan.

Bron: De Telegraaf , 17-06-1916

Brand
Broek in Waterland. 31 Januari. Heden 
nacht omstreeks half drie barstte in de 
Noordmeer op een boerderij, bewoond 
door T. Ham, een vreeselijke brand uit. 
Van den geheelen inboedel is niets gered 
en ook 21 schoone kalfkoeien, 4 kalveren 
en 2 paarden werden een prooi der vlam-
men. De beide dorpspuiten rukten spoedig 
uit, doch daar de brug, die naar de Noord-
meer leidt wegens reparatie opgebroken 
was, konden zij eerst laat op het terrein 
komen. Bron: Volksblad, 02-02-1878

Eene instructie
Woensdag is door den rechter-commis-
saris te Haarlem eene instructie geopend 
inzake het instorten van een brug te Broek 
in waterland, waarbij vrouw E. levens-
gevaarlijk gewond werd. 

Dewijl eenige personen verklaard hebben, 
dat de slechte toestand der brug reeds lang 
bij den opzichter van de Noordmeer be-
kend was, waren Woensdag 10 personen 
als getuigen opgeroepen.

Bron: Het nieuws van den dag, 18-07-1908



Slochter naar Amsterdam. Voor het eerst was er sprake van regulier vervoer tussen deze 
gemeenten. Men kon op gezette tijden mee met de trekschuit en kon bulkgoederen laten 
vervoeren met de beurtschippers. De trekschuiten waren niet snel maar relatief comforta-
bel, in ieder geval vergeleken met de koetsen en de karren, en werden intensief gebruikt. 
Ze hadden een belangrijke plek in het leven van alledag. Ook sociaal.

1700 - 1800   Rentenieren en genieten
In de achttiende eeuw veranderde de focus in Broek opnieuw. Men ging minder op 
‘avontuur’ en begon zijn geld steeds meer te verdienen met beleggen en verzekeren. Dat 
gebeurde trouwens niet alleen in Broek. Alle koopmanssteden en dorpen werden wat 
meer gezapig. En Broek voer er wel bij. Er was meer dan genoeg werk en het betaalde 
goed. Geen wonder dat er nog steeds mensen van buiten kwamen, van wie sommigen 
zich blijvend vestigden. 

Maar niet alleen economisch ging het goed. De mensen van Broek zorgden goed voor 
elkaar. Er was een uitstekende armenzorg. Er werd een fonds opgericht in 1795 om koop- 
lui, varensgezellen en schippers vrij te kopen in den vreemde. In 1775 werd het weeshuis 
opgericht en in 1785 kwam er straatverlichting. Men had nog steeds veel contacten met 
het buitenland en ‘last but not least’ in de 2e helft van deze eeuw kwam er een toeristen-
stroom op gang die niet meer zou opdrogen. 

Bereikbaarheid en vervoer
De eerste helft van de 18e eeuw verliep het vervoer nog meestal via het water. Dat was 
toch de meest betrouwbare vorm van reizen. Na 1750 veranderde dat. Het wegennet was  
sterk verbeterd. Diligences en postkoetsen reden op afgesproken tijden van plaats A naar 
plaats B en dat ging natuurlijk een stuk sneller dan een schuit. Men combineerde ook vaak 
het vervoer. Dan ging men bijvoorbeeld met de boot naar Buiksloot en dan verder met de 
diligence of andersom Men vond het overigens ook nog gewoon om grote afstanden te 
voet af te leggen.

1800 - 1900   
Nog even en dan……………..is Broek bijna een gewoon Waterlands dorp. 
Vanaf 1795 kwam Nederland onder Franse invloed. De patriotten, ook volop aanwezig in 
Broek, stichtten de Bataafse Republiek, ingegeven door de idealen van de Franse revolutie 

Boven, trekschuit met jagertje langs het jaagpad. 

Links, beurtschippers verzorgden het vervoer van 
bulkgoederen.

lopen. De grond werd steeds zouter en akkerbouw was niet meer mogelijk. De bewoners 
werden gedwongen om iets anders te gaan doen. Veeteelt werd belangrijk en later ook de 
visserij en de zeevaart.

Die omschakeling van akkerbouw naar zeevaart en veeteelt maakte dat Broekers vaker  
buiten hun vertrouwde omgeving kwamen. Als vissers en matrozen maar ook als hande-
laren in melk, kaas en vis. Ze trokken naar Amsterdam, West Friesland en verder. Het 
betekende dat een groot deel van de bevolking lange tijd van huis was. Dat beïnvloedde 
het reilen en zeilen in het dorp. Tot aan het eind van de zestiende eeuw was men gewend 
gezamenlijk te beslissen over belangrijke zaken. 

Nu een groot deel van de gemeente ‘verstrooit was naar verscheidende plekken’ besloot 
men rond 1590 een Vroedschap (soort gemeenteraad) in te stellen, die als afgevaardigde 
van allen de belangen van het dorp zou beheren. Er ontstonden samenwerkingsverban-
den met de omringende dorpen over het onderhoud van waterwegen en dijken of ter 
verdediging van het land tegen de Spanjaarden. Al deze nieuwe vormen van bestaan 
gaven de Broekers zelfvertrouwen. Ze eisten in 1597 een eigen predikant en, heel bij-
zonder,  stichtten in dezelfde tijd hun eigen school. 
	
1600 - 1700   Nieuwe uitdagingen
In de eerste helft van de 17e eeuw bestond de helft van de beroepsbevolking van Broek 
dus uit ‘zeevarenden’. De Broekers gingen daarbij steeds verder, naar de Oostzee voor 
graan en hout, naar het noorden voor de walvisvaart. Men zag vreemde landen, leerde 
vreemde gewoonten en kreeg de beschikking over nieuwe technieken. Broekers leerden 
veel. Na 1650 gingen ze steeds vaker zelf handel drijven. 

Ze voeren op de  Baltische gebieden, op Frankrijk en Engeland maar ook in de Oost en in 
de West. Ze bezaten pakhuizen in A’dam op de Westelijke eilanden en op de Brouwers-
gracht. Ze werden steeds welvarender en die verandering gold niet alleen de kooplui en 
zeevarenden. Ook met de andere Broekers ging het goed. De Amsterdamse bevolking 
verdubbelde. Er was dus veel vraag naar voedsel (melk kaas) maar ook vraag naar goede 
arbeidskrachten, ambachtslieden en dienstverlening. De Broekers werden kosmopolitisch 
en open en dat trok mensen van buiten aan. Amsterdammers en anderen gingen naar 
Broek, om te werken, om te wonen. En dat betekende weer dat de bereikbaarheid van 
Broek steeds belangrijker werd.

Bereikbaarheid en vervoer
Over het land was Broek tot de zeventiende eeuw eigenlijk alleen te bereiken via voet-
paden. Men probeerde deze verbindingen wel te verbeteren. Zo werd er een breder 
voetpad aangelegd van Broek naar Buiksloot en kwam er in 1608 een wagenweg tussen 
Amsterdam en Edam, maar het bleef behelpen. 

Eigenlijk ging al het vervoer via het water. En dat werd dus drukker. In 1629 besloten de 
stadsbesturen van Amsterdam, Purmerend, Edam, Hoorn  en Monnickendam om een 
trekvaart aan te leggen langs de al bestaande weg van Monnickendam via Broek en 



Amsterdam - Monnickendam en 
Edam ingesteld. Een trein door 
 Waterland vond men echter niet 
nodig. Het gebied was te dun bevolkt 
en de trekschuit en de koets volde- 
den, was de conclusie rond 1830. In 
het rapport van de Staathuishoud-
kunde uit 1846 staat zelfs te lezen dat 
voor Waterland ‘voetpaden belang- 
rijker worden geacht dan spoorwe-
gen’. En, eerlijk gezegd, ook de Water-
landers waren wat huiverig voor de 
nieuwe vervoermiddelen, wat blijkt 
uit de verschillende spotprenten en 
anekdotes. 

‘Trein- en tramfanaat’ de heer Ir. Sanders bracht daar verandering in! Deze zeer volharden- 
de heer offerde decennia lang een groot deel van zijn tijd op om zijn droom te realiseren. 
Een stoomtram door Waterland van Amsterdam naar Edam. Een bijna onmogelijke droom 
want het openbaar vervoer was toen, nog meer dan nu een privé aangelegenheid. Onder-
nemers moesten de infrastructuur aanleggen, de hardware kopen, bestuurders opleiden 
en gemeenten enthousiasmeren. 

Wat het dubbel lastig maakte, was dat de grond tussen Amsterdam en Edam bijna geheel 
uit particulier bezit bestond en dat de concurrerende stoombootmaatschappijen, beurt-
vaarders, diligences en andere belanghebbenden heel veel macht hadden. Maar de tram 
kwam er. Door de tomeloze inzet van de heer Sanders maar ook omdat de betrokken 
gemeenten steeds enthousiaster werden. Ze waren zich gaan realiseren dat de tram hun 
producten als melk, gerookte vis, zout, touw en toeristen veel sneller zou vervoeren en dat 
hun bewoners makkelijker naar elders konden gaan voor werk of school. In 1888 was  de 
stoomtram een feit en vanaf het begin een succes. 

De directie zette al gauw in op 
uitbreiding en verbetering. In 1932 
werd de stoomtram vervangen 
door een elektrische tram en werd 
de Waterlandse lijn aangesloten op 
het traject Kwadijk - Volendam, er 
kwam een speciale melktram en 
eentje voor de post. In de zomer 
werden extra trams ingezet voor het 
toerisme en er kwam een splitsing 
bij het Schouw voor een tram rich-
ting Purmerend. Het werd druk op 
de tram eind 19e begin 20e eeuw.

Een spotprent uit 1835 waaruit blijkt dat men nog liever 
met een postkoets reisde dan met een trein.

Trams bij de Eilandweg en links Jaagweg met vreemdelingen- 
boot.

(Vrijheid, gelijkheid, broederschap). Dat liep al gauw mis en enige jaren later werd Neder-
land ingelijfd door de Fransen onder Napoleon. De handel met Engeland en de overzeese 
gebieden stopte. West Nederland en dus ook Broek werd hard getroffen. In 1808 zijn alle 
handelsbetrekkingen van Broek ‘te niet gelopen’ en op de beroepenlijst van Broek uit 1812 
staat geen enkele schipper of zeeman meer. Men kwam niet meer op de beurs, laat staan 
in het buitenland. En men werd steeds behoudender. 

De rijke families verdwenen uit Broek of stierven uit. Hun bezit werd verspreid over vele  
erfgenamen, die weinig met Broek ophadden of te weinig geld kregen om het geërfde 
bezit te onderhouden. De grote huizen werden daarom gesloopt of verdeeld onder 
verschillende families. Het eens versierde dorp werd steeds soberder en het beroemde 
Broeker grijs kwam in zwang. 

Tot overmaat van ramp was er in 1825 weer een heel zware dijkdoorbraak. Broek veran-
derde dus na 1830 van een van de meest rijke en bijzondere gemeentes in Nederland in 
een gewoon Waterlands dorp, waar iedereen elkaar kende en weinig mensen van buiten 
zich nog settelden. De sociale structuur werd eenvoudig. Veel gewone Broekers en een 
paar notabelen. De dokter natuurlijk, de hoofdmeester en de burgemeester, een paar 
grote winkeliers een enkele grote boeren. De meeste inwoners verdienden hun geld  met 
het hebben van diverse baantjes en winkeltjes, soms aangevuld door de bedeling.

Maar mensen in Broek bleven creatief. Ze hielpen elkaar door afwisselend bij elkaar te 
kopen zodat iedereen wat kon verdienen. Een soort ruilhandel met een beperkt aantal 
muntjes. Ze organiseerden gratis maaltijden voor de behoeftigen en hielden het onder-
wijs in ere. Er bleven ook toeristen komen waar wat aan verdiend kon worden en er was 
een rijk verenigingsleven. Het was óók fijn om nog in Broek te leven. 

Bereikbaarheid en vervoer
Het wegennet was tijdens Napoleon 
geplaveid, wat het reizen over land 
een stuk comfortabeler maakte en, 
heel belangrijk, een stuk sneller. 
Een geweldige opsteker voor een 
langeafstandskoets als de diligence. 
Het wegvervoer won dan ook steeds 
meer terrein op de trekvaart en de 
beurtschipper.

In de tweede helft van de negentien- 
de eeuw komt daar de stoommachine 
bij. Een revolutie, ook voor het vervoer 
en dus voor de bereikbaarheid. In de 
dertiger jaren komen de eerste stoom-
treinen in Nederland en in 1866 wordt 
de stoomboot-verbinding tussen  

Diligence arriveert bij een wisselstation. De wagens werden 
steeds beter (vering en ophanging) en door verbetering 
van fokprogramma’s kwamen meer en betere paarden 
beschikbaar. 

De verbeteringen zorgden voor een sterk groeiende 
behoefte aan het maken van reizen. Dat betrof zowel 
het maken van plezierreizen als het maken van reizen uit 
noodzaak, zoals zakenreizen.



Bakker Bijl.

Broek kreeg inmiddels een grote aantrekkingskracht op mensen uit de stad. Die groeiende 
import én de wens van jonge Broeker gezinnen leidden in 1954 tot een nieuw buurtje 
achter het Havenrak (Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen) en vanaf eind zestiger jaren tot 
het ‘Uitbreidingsplan Havenrak’. In Broek Zuid werd ook flink gebouwd. In 1958 kwam er 
nieuwbouw op het noordelijke gedeelte van het Zuideinde, dat begin jaren 70 werd uit-
gebreid met de Draai. Daarna volgden de Hage Weer, de Heems Weer tot en met de West 
Weer. Tot slot was er in 2012 nog een uitbreiding van 65 woningen aan de Veenderijgouw. 

En waar in de 50-er jaren vooral gefocust werd op groei, begonnen de Broekers te besef-
fen dat het oude Broek bijzonder was, dat het aanzien van het dorp beschermd moest 
worden. In 1971 kreeg het noordelijk gedeelte van Broek, met uitzondering van de nieuwe 
uitbreiding, een beschermd dorpsgezicht.

Bereikbaarheid en vervoer.
De tram was eind vorige eeuw aangelegd en 
verbond Broek rechtstreeks met Amsterdam, 
Monnickendam en Edam.  Voor de korte trajecten 
en de plekken waar geen spoorweg liep, bleven 
echter tot in de jaren 30 de diligence en de post-
wagen belangrijk. 

De andere dorpen en boerderijen waren vaak al-
leen te bereiken via voetpaden of per roeiboot.  En 
de boten bleven natuurlijk varen, eerst op stoom 
tot 1889 en daarna elektrisch. Maar de tram was 
de eerste helft van deze eeuw een zegen. 

Voor werkmensen, voor middelbare scholieren, 
voor handelaren en voor toeristen. In 1906 ont-
stond voor de laatsten zelfs een apart traject. 

Zij vertrokken met de tram uit Amsterdam, beke-
ken Broek en Monnickendam en gingen vandaar 
met een stoomboot naar Marken. In Marken nam 
men een botter naar Volendam en stapte daar 
weer op de stoomtram naar Amsterdam. In 1932 
stapte ook de tram over naar elektrisch rijden en tussen 1936 en 1938 werd een autoweg, 
de N247, aangelegd, waarbij het dorp definitief in tweeën werd gedeeld. 

De autobus kwam in plaats van de tram en vooral….de auto. Niet alleen de N247 veran-
derde het aanzien van het dorp. In 1936 werd eindelijk een goede weg naar Zuiderwoude 
aangelegd. De straten in Broek Noord en Zuid moesten ook worden verbreed voor het 
verkeer. De grote bomen langs het Havenrak verdwenen en de huizen op het Roomeinde 
en Zuideinde werden al in een veel eerder stadium ingekort. Ook werden de brugconstruc 
ties aangepast. Broek was ontsloten en bereikbaar op alle mogelijke manieren. 

1900 - nu
De overgang naar een nieuwe eeuw betekende voor Broek normaliter een grote veran-
dering, maar in 1900 ging het dorp toch in relatieve stilte over naar de twintigste eeuw. 
Amsterdam was nabij maar voelde toch ver weg. Een enkele keer ging men winkelen voor 
hoeden, schoenen enz. op de Nieuwendijk, een enkele keer ging men naar het Tolhuis 
voor vertier. Voor de rest van de tijd bleef men op het dorp. Het verenigingsleven was dus 
belangrijk, de lagere school ook. 

Schoolmeester Schoemaker had in de beginjaren van deze eeuw de wind eronder. Als er 
een begrafenisstoet langskwam stonden alle kinderen, de jongens met de pet in de hand, 
op het schoolplein. Hij zorgde er ook voor, dat kinderen veilig van hun huis naar de school 
kwamen en vice versa. Dokter Bakker zorgde niet alleen voor zijn patiënten maar gaf waar 
en wanneer het maar kon, voorlichting over hygiëne, ziekten enz. Er werd gezorgd voor 
een goede bibliotheek en kinderen, die goed konden leren kregen extra steun. 

De bedeling was nog steeds goed geregeld. Broek gaf een gezicht aan de uitspraak ‘It 
takes a village to raise a child’. 

Na de grote Watersnoodramp van 1916 en de Eerste Wereldoorlog enkele jaren later, 
begon het dorp toch te veranderen. Veel van de mensen, die gevlucht waren voor het 
water kwamen niet meer terug. De stadvaartboeren waren voorgoed hun bedrijf kwijt en 
vooral, jonge mensen traden niet meer automatisch in de schoenen van hun vaders.  De 
jeugd kon met de stoomtram naar de middelbare school en werd elders onderwijzer of 
handelaar. 

Bij de volkstelling uit 1926 werd geconstateerd dat nog maar 39 procent in het dorp 
geboren was. In de jaren dertig werd het in Broek, zoals overal, flink slechter. Grote werk-
loosheid en de toeristenstroom droogde voor het eerst bijna volledig op. Men probeerde 
wel via grote werkverschaffingsprojecten, ook in Broek, de situatie te verbeteren maar het 
bleef sappelen. 

En toen kwam de Tweede Wereldoorlog . Tijdens die oorlog verging het Broek zoals in 
zovele  dorpen. De Duitsers waren de baas en de meeste bewoners probeerden daar zo 
goed mogelijk mee te ‘dealen’. Sommigen steunden de Duitsers actief, anderen zaten in 
het verzet. De uitkomst was vooral praktisch. 

Er kwam een gaarkeuken op het Zuideinde waar men voedsel probeerde te bewaren voor 
de Amsterdammers, want ‘die hebben echt honger’. Er kwam een centraal slachthuis op de 
Noordmeerweg omdat de Duitsers wilden controleren, hoeveel vlees er beschikbaar was 
in Waterland. Het vet werd dan door de Broekers via het riool op slinkse wijze weggewerkt. 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde alles in een rap tempo. Er kwamen allerlei voor-
zieningen in Broek en meer en meer mensen vonden werk in Amsterdam, bij de scheeps- 
werven en in de suikerfabriek. Ook de vrouwen gingen werken in Amsterdam, al werd 
daar soms nog raar tegen aangekeken. 



Om een goed beeld te vormen over hoe het was om met de tram van Amsterdam Noord 
naar Edam en Volendam te reizen hebben wij uitvoerig met Jan de Waart uit Broek in 
Waterland gesproken.

Jan is in 1943 aan het Weezenland in Monnickendam geboren en woonde daar tot zijn 
zesde. Vervolgens verhuisde de familie de Waart naar de Kerkstraat in Monnickendam 
waar Jan tot zijn 20ste heeft gewoond. Jan heeft de elektrische tram die voor zijn huis 
langsreed dus bewust meegemaakt. Na de ambachtsschool volgde Jan via het leerlingen- 
stelsel de opleiding metselen. Hij leerde daar o.a. het bijzondere en arbeidsintensieve 
snijvoegen. Daarna heeft hij jaren lang panden gerestaureerd in Broek en Monnickendam 
onder ander twee jaar bij aannemer Klaas Roos. Daarna heeft Jan nog gewerkt bij Viterso 
uit Marken als glaszetter en heeft daar ook isolatiewerkzaamheden verricht.    

Jan vertelt, dat de Waterlandse stoomtram 
in eerste instantie reed vanaf het Tolhuis in 
Amsterdam Noord via de Slochter, Broek in 
Waterland en Monnickendam naar Edam. 
De lijn had een lengte van ongeveer 21,5 kilo- 
meter en was uitgevoerd in meterspoor 
(1000 mm breed, een vorm van smalspoor).  
De tram deed er circa 70 minuten over om 
het hele traject af te leggen. 

In 1932 werd de stoomtram vervangen door 
de elektrische tram en sloot aan op de lijn 
Kwadijk - Volendam. 

Op verschillende plaatsen in het traject lagen 
wisselsporen o.a. in Broek en Monnickendam. 
Zo konden de trams uit tegenovergestelde 
richting elkaar passeren. Naast de motor- 
wagen bestond de tram uit één en bij drukte 
uit twee gesloten wagons met balkon. 

Jan heeft tijdens zijn middelbare schoolperiode in Edam veelvuldig gebruik gemaakt van 
de tram net als zoveel schoolgaande leerlingen in die tijd. Wanneer de tram langsreed 
sprong Jan snel achterop het balkonnetje en kocht een kaartje bij de conducteur. 

Naast schoolgaande leerlingen maakten o.a. vissers uit Marken (kwamen met de boot en 
in de winter met grote sleeën over het ijs naar Monnickendam) en Volendam, ‘kakmadam-
men’ (vrouwen die in de huishouding bij Amsterdammers werkten), ambachtslieden in de 
scheepsbouw in Amsterdam Noord (KNSM - ADM), dagjesmensen die gingen winkelen in 
de grote stad en niet te vergeten ook veel toeristen. 

Een tochtje Amsterdam - Volendam en met de boot naar Marken was een attractie van 

de eerste orde in die tijd. De tramlijn zorgde dus voor een aanzienlijke verbetering van de 
bereikbaarheid van Waterland onderling, maar ook met de stad Amsterdam. Hoewel de 
houten banken en het ontbreken van verwarming in de gesloten wagons niet echt gerie-
felijk was, zorgde de tram dat je je relatief snel kon verplaatsen. 

Het was ook best gezellig in de tram, vertelt Jan. Je sprak andere mensen en bij goed 
weer zat je achter of voor op het balkonnetje en sprak je met mensen van de gekoppelde 
wagon tegenover je. Het was dus best aangenaam reizen. 

Met de aanleg van de provinciale weg werd de concurrentie met de buslijn van de NACO 
te groot. Op 30 september 1956 reed de lijn voor het laatst. 

En Jan was erbij toen de laatste tram door een mensenmenigte door het Noordeinde, de 
Kerkstraat en De Zarken Monnickendam werd uitgetrokken om vervolgens zijn laatste 
gang via Broek naar Amsterdam te maken. De tramlijn werd in 1956 definitief opgeheven. 
Het was een mooie tijd, zegt Jan tenslotte!

Conclusie
De ontsluiting is klaar maar toch? Vanaf de 
zeventiger jaren zijn er discussies over het 
vervoer en de bereikbaarheid. Over het 
verder aanpassen van de relatief smalle 
wegen in het dorp met zijn bruggetjes, over 
de steeds drukker wordende N247 die door 
het dorp raast, over een ondertunneling en 
over het autovrij/autoluw maken van het 
dorp. En, al is het onmogelijk conclusies te trekken uit ons onderzoek, daarvoor is het nog 
teveel een verhaal, we kunnen er wel een paar interessante lijnen in terugvinden. 

De toenemende ontsluiting heeft veel voor Broek betekend, vooral economisch. Vanaf 
de 16e eeuw gingen kooplieden en beleggers naar de havens en de beurs in Amsterdam, 
gingen vissers, boeren en vooral venters met hun producten naar de markten en langs de 

Het tramstation en rechts nog  zicht op een loketje in de voorgevel van het voormalig tramstation, 
Eilandweg 3 in Broek in Waterland.



Perceelen in Veiling
Maandag, 24 April, des voormiddags ten 
10 uur, in de Brakke Grond.

Nr 1-27, uitmakende de geheele 
Noordmeer-Polder, liggende onder en 
in de gemeenten Broek in Waterland en 
Landsmeer, zijnde perceelen Bouwland en 
beploegd Bouwland, Water en Dijkgrond, 
met de Woningen en Schuren, in bovenge-
melde Polder gelegen.

Bron: De Tijd, 20-04-1871

Ophaalbrug
Te Broek in Waterland is, zooals ons ee-
nigen tijd geleden werd gemeld, onlangs 
een vrouw, die de ophaalbrug neerliet 
om vanuit de Noordmeer naar dat dorp 
te komen, door die brug, die door haar 
vermolmde toestand naar de laagte viel, 
zoodanig getroffen, dat zij behalve een gat 
in het hoofd, ook nog twee ribben brak. 
De Justitie heeft thans een onderzoek 
ingesteld naar dit ongeval.

Bron: Leeuwarder courant, 24 -07-1908

Koncessie-Noordmeer
Broek in Waterland, 20 October. Deze 
gemeente mag zich verheugen, dat de 
heeren jhr. W. F. Alewijn en J. Hoffman, 
koncessie van Z. M. den koning hebben 
verkregen tot indijking en droogmaking 
van het Noordmeer, een water grooten-
deels gelegen binnen deze gemeente.

Bron: Nieuwe R”damsche courant, 22-10-1863

Landbouw in Waterland
In “de Noordmeer”  heeft men een ruim 
9 H.A. groote veeteelt-vlakte voor den 
landbouw geschikt gemaakt. Dat land 
zal onder toezicht van de Nederlandsche 
Heide-Maatschappij  verder bewerkt wor-
den en met rogge bezaaid,  dienende als 
proefveld voor andere landerijen.

Bron: De Telegraaf, 16-19-1916

’n Eendagsch Vliegje
Broek in Waterland. Nadien tot Broek in Waterland ’t VoorzangWater dragen naar de 
zee dat wil immers zeggen: iets brengen waar overvloed van is. Onnut werk doen. Maar 
dat was het ditmaal niet, nu men water droeg naar Broek in Waterland.

In Waterland, dat eenige maanden terug meende nooit gebrek te zullen hebben aan 
water, was waternood.

Toen weerde men het water af, zeggende dat het zou zijn waterdragen naar de zee, nu 
moest men water halen. De toen onuitputtelijke genoemde regenbakken bleken niet 
bodemloos te zijn, al waren zij loos.

En om nu te voorzien in den waternood vroeg men hulp aan Amsterdam, dat Broek in 
’t rijke waterland niet hielp in den broek maar in ’t water. Waaruit te leeren valt, dat al 
zit men in ’t broek, dat drassig land beteekent men toch watergebrek kan hebben. En dat 
de dag niet geprezen mag worden aleer het avond is, of, wat in dit geval zeggen wil, als 
de waterleiding, die er komt, ondanks het verzet, gereed is. 

Bron: De Amsterdammer, 09-07-1924

Geraadpleegde literatuur en bronnen:
• Het dorp van mijn vader. Ton Oosterhuis
• Nederland in de negentiende eeuw. Jan Bank en Marita Mathijsen
• Wereldzee in de Polder.  Ronald Nijboer
• Het dorp van Neeltje Pater. Jochem Kroes
• Van paardenbrug tot stenenbrug. J.J. van Ammers 
• Waterland door de eeuwen heen. Piet Huurdeman, Rob Josselet
• Paardenkracht en mensenmacht. I.J. Brugmans
• Van moeras tot monument.  Sven de Haan
• Wel en wee In Waterland; uitgave 3 ‘Verkeer en vervoer’.
• Terugblikken op Waterland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam Noord
• Overkant van het IJ. Vechten tegen achterstand. Dick Reedijk
• Leven, wonen werken op het Amsterdamse water. Frank van Vuuren
• Register van geborenen en overleden in Broek 1680  - 1737. Waterlands Archief
• Register huwelijken in Broek 1700  - 1784. Waterlands archief
• Verschillende artikelen uit de Broeker Bijdragen. J.W. Niemeijer 

Onze speciale dank gaat uit naar Jan de Waart die ons zeer beeldend terugnam naar de 
tijd van de Waterlandse Tram. 

huizen, gingen mannen en vrouwen er werken en gingen jongeren er naar de middelbare 
school. 

En andersom, er kwamen steeds mensen naar Broek. Rijke kooplui uit Amsterdam die 
rustiger wilden wonen, marskramers en ander neringdoenden die zich vestigden in Broek, 
ambachtslieden die nodig waren, vrijers voor Broeker meisjes, bedelaars die wisten dat 
het hier goed was, een nieuwe dokter, dominee of schoolhoofd en natuurlijk vanaf de 
achttiende eeuw talloze toeristen. En natuurlijk de import de laatste vijftig jaar.

Dat ‘komen en gaan’ heeft natuurlijk invloed gehad op Broek maar toch …… het lijkt alsof 
die invloed wat aan de oppervlakte blijft hangen. Het lijkt, en dat zeggen we met een 
grote voorzichtigheid, alsof Broek in de kern al die eeuwen niet veel veranderd is. Het was 
eeuwenlang zelfvoorzienend. Bijna alles was tot voor kort in het dorp te krijgen. 

Broek was ook ‘easy going’. De verschillende godsdiensten katholiek, luthers waren wel-
kom. De Broeker gemeenschap zorgde en zorgt nog steeds voor elkaar, al eeuwen, rijk en 
‘arm’ door elkaar. In de ene periode ging dat wat makkelijker dan in de andere, maar het 
gebeurde  altijd.  

De school is altijd heel belangrijk geweest, vanaf het begin van de 17e eeuw.  Het vereni-
gingsleven ook. Buitenstaanders zijn welkom mits ze zich een beetje aanpassen. Al blijft 
het opvallend dat toeristen nog steeds ‘vreemdelingen’ worden genoemd. Ook dat is in al 
die eeuwen niet veranderd.

Jet van den Biggelaar en Emil Stöve



Historische Vereniging Broek in Waterland wenst 
alle medewerkers en leden gezellige kerstdagen 

en een opbouwend en gezond 2025!


