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Hooivervoer over de Drievaart

Inleiding

Beste lezer,

We togen naar de Noordmeer, de polder die tussen 1865 en 1868 werd drooggelegd. 
Er werden vijf ‘kapitale boerenhofsteden’ gebouwd. Op een veiling in 1895 werden 
de boerderijen en weilanden voor bedragen tussen de tienduizend en 14.000 gulden 
verkocht. 

Gerrit de Gier kwam in 1917 vanuit Oudenrijn (bij Utrecht) met zijn vrouw, acht 
kinderen en een stuk of wat koeien deze kant op. In de Noordmeer had hij een flink 
perceel weidegrond gepacht.

We spreken Henk en Nico de Gier, kleinzonen van Gerrit, die vanaf de jaren zeventig 
in de Noordmeer hebben geboerd. In twee boerderijen tegenover elkaar. Hoe gaat 
dat, zo nauw samenwerken met je broer? 

Ook spraken wij Klaas Roos uit Monnickendam. Hij heeft zijn leven lang oude, karak-
teristieke panden opgeknapt. De juiste persoon dus om het eendenhuis flink onder 
handen te nemen, dat een groot deel van het jaar in het Havenrak dobbert. 

Verder vindt u de uitslagen van de kennistest, die op de jaarmarkt tijdens de Broeker 
Feestweek door velen enthousiast werd ingevuld. De vraag luidde welke bedrijven/
winkels vanaf 1950 in 44 panden hadden gezeten. U wist veel, maar niet alles.

Veel leesplezier! 
Hanneke de Wit



Hun grootvader, Gerrit de Gier, kwam in 1917 vanuit Oudenrijn (bij Utrecht) deze 
kant op, met zijn vrouw, acht kinderen en een stuk of wat koeien in een boot. In 
Broek in Waterland gingen ze bij Stöve aan wal, vlakbij de zogenaamde kippenbrug. 
Of konden ze, zoals ook wel wordt verteld, bij de Wilhelminasluis in het Noordhol-
lands Kanaal niet verder en moesten ze daarvandaan lopen?

Hoe dan ook: ze zijn in de Noordmeer aangekomen, waar Gerrit een flink perceel 
weidegrond had gepacht. Het viel niet mee. Een jaar eerder, in 1916, had een enorme 
watersnood Broek in Waterland en omstreken getroffen. “De koeien uit Oudenrijn 
kwamen uit een zoetwaterstreek,” vertelt kleinzoon Henk de Gier. 

“Hier, in Waterland, was het water, dat uit de Zuiderzee werd ingelaten, brak. Dat ver-
droegen de importkoeien van grootvader niet: hij verloor de helft van zijn veestapel. 
Hij is naar Zwolle gegaan om koeien te kopen, maar ook die konden niet tegen het 
brakke water. In Purmerend kocht hij ten slotte koeien, die in de Noordmeer geen 
last hadden van het zoute water.

We  spreken Henk en Nico de Gier in de boerderij op nummer 5 in de Noordmeer 
waar Nico jarenlang heeft geboerd. Nu woont en werkt zijn dochter Caroline er; ze 

Henk en Nico de Gier over boeren in de Noordmeer verzorgt jongvee en houdt paarden. Aan de overkant, op nummer 4 (waar opa Gerrit 
zich in 1917 vestigde), zijn Henk en Nico begin jaren zeventig samen met boeren 
begonnen. 

Dat bedrijf is nu in handen van Mark, een zoon van Henk, en schoondochter Marieke. 
Nico (en Roeleke) wonen sedert een paar jaar in hartje Broek, Henk (en Lia) wonen in 
de Purmer. Beiden zijn nog dagelijks in de Noordmeer om er te helpen. Werk genoeg. 
En, misschien ook: eens boer, altijd boer. 

Welke periode in hun boerenbestaan was de mooiste tijd?
Henk, die van 1949 is, zonder aarzelen: “De eerste dertig jaren vanaf 1970 toen ik 
begon. Tegenwoordig word je misselijk van alle regels waaraan je je moet houden. 
Vroeger vroeg  je bij de melkfabriek een melkbusnummer aan, je zette je bussen 
melk aan de weg, die werden opgehaald en dat was het. Een jonge  boer kon met 
tien ha grond en vijftien koeien prima aan de slag.”

Nico, geboren in 1946: “Je begon en dan keek je alle jaren vooruit, je maakte plannen 
voor uitbreiding, voor veranderingen. Maar dat kan niet meer.” Henk: “Nee, want dan 
komt er een brief dat je je moet houden aan de ‘kaderrichtlijn water’. Of dat je drie 
meter vanaf de slootkant niet meer mag bemesten. 

Vroeger had je in Broek de Rabobank, waar Chris Klein je geweldig hielp. Je maakte 
een bedrijfsplan, liet het doorrekenen en dan kon je geld lenen. Tegenwoordig gaat 
dat niet meer zo eenvoudig; je moet bij de bank bijna verdedigen dat je boer bent.”

Nico, die zich doorgaans bezighoudt met het invullen van de talrijke papieren: “Voor 
de mei-telling bijvoorbeeld moet je heel veel vragen beantwoorden. Zet je één 
kruisje verkeerd, dan kun je al rekenen op een boete van 1500 euro.”

Met een petroleumlamp de stal in
Laten we even terugkeren naar de gouden jaren, die eigenlijk ook niet echt van goud 
waren. Boerderijen in de Noordmeer bleven lang verstoken van elektriciteit, telefoon 
en stromend water, toen de dorpskern daar allang van was voorzien. Nico: “Riolering  
hebben we nog steeds niet. Wifi werkt hier slecht. We blijven bewoners van een bui-
tengebied.”

Er was geen verharde weg naar de boerderij, voortdurend reden ze door spijkers 
met als gevolg lekke banden. Gevaarlijk was het ook: bij donker liepen ze met een 
petroleumlamp de stal in. Ze dronken water uit de regenput. Onhygiënisch. Henk: “Je 
kreeg er ongemakken van, steenpuisten bijvoorbeeld. Dokter Den Hartoog trok de 
pit eruit, grote pleister erop en verder maar weer.” 

Gewassen werden ze in de teil, alle vier (behalve elkaar hebben Henk en Nico nog 
een broer, Gerrit, en een zus, Anna Marie) in hetzelfde water. Of ze gingen naar het 
badhuis in het Broekerhuis, waar nu de bibliotheek zit.

Hoe gaat dat, een leven lang samenwerken 
met je broer?



Hun moeder kwam uit Schagerbrug, waar ze wel al elektra hadden. Henk: “Het viel 
haar niet mee toen ze na haar trouwen met mijn vader in de Noordmeer kwam 
wonen. Bovendien woonde ze in het begin in bij haar schoonouders, ook niet altijd 
een pretje.”

Eindelijk een douche (in de stal)
In 1956 kreeg de Noordmeer elektra. Henk: “Vader was modern. Hij deed meteen de 
paarden weg en kocht een trekker. Nu waren er niet langer drie mensen en een paard 
nodig om de sloten te snijden. Eén man 
was voldoende en het ging drie keer 
zo snel. Ook de oogstwerkzaamheden, 
zoals het inkuilen van gras, werden 
dankzij de mechanisatie eenvoudiger. 
En we kregen een douche. In de stal: 
kon je schoon aan de haak naar binnen.”

De vader van Nico en Henk, ook Henk, 
is niet oud geworden. In 1962 overleed 
hij, 56 jaar oud. Vanaf die dag waren de 
kinderen De Gier geen kind meer. Nico: 
“Henk en ik zaten sindsdien, samen met onze moeder, onder de koeien.” Gerrit, die 
geen boer wilde worden, was zestien, Nico vijftien, Henk dertien en Anna Marie tien 
jaar.  

(We krijgen bezoek. Job, een twaalfjarige kleinzoon van Nico, komt erbij zitten om te 
luisteren naar de verhalen over het boerenleven. Wil hij boer worden? “Ja,” antwoordt 
hij stellig. “Ik vind het heerlijk in de buitenlucht en met koeien omgaan vind ik leuk.” 
Nee, melken kan hij nog niet; hij moet eerst nog wat groeien. “Je moet het melkstel 
onder de koe hangen en daar ben ik nog te klein voor.”)

Weg kievit, weg grutto
Jullie hebben je toch ook jarenlang ingezet voor het behoud van de weidevogels?  
“Klopt,” antwoorden de broers. ”Tot 1996 ging dat ‘top’.” Henk: “Toen telden we hier in 
de buurt tweehonderd vogelnesten, in de hele Noordmeer waren het er vijfhonderd. 
Tegenwoordig zit er een vossenpopulatie; hebben vogels een nest gebouwd, dan 

komt Reintje langs. Weg kievit, weg grutto.

Vroeger vingen we kraaien en eksters weg, maar 
dat mag niet meer. En dan de ganzen: Iedereen 
weet dat er te veel ganzen zijn, die voor miljoe- 

nen schade aanrichten. De ganzenstand moet 
worden gehalveerd, maar nee: op ganzen jagen 

mag alleen rond Schiphol.”

“In 1996 hebben wij een organisatie helpen 

oprichten, ‘Waterland en Dijken’, waarin boeren en vrijwilligers met professionele 
ondersteuning, en met subsidie (bijvoorbeeld om schrikdraad aan te brengen) het 
weidebeheer ter hand namen. Maar ook deze boeren hebben last van de vos. Als je 
als maatschappij kiest voor de vos, gaat de weidevogel eraan.” 

Dit jaar hebben Nico en Henk langs de slootkant van de weg een mengsel wilde 
bloemen gezaaid, die bijen en vlinders trekken. We gaan even kijken naar de kleuren- 
pracht die schittert in de zomerzon. Henk: “Het mooie is dat de ene week het rood 
van de klaprozen overheerst, een week later de gloed van paarse bloemen en daarna 
bijvoorbeeld geel.’’ Dat van die bijen en vlinders klopt: Fotograaf Linda Feltkamp 
maakt er een paar mooie foto’s van.

Mazzel
Hoe is dat gegaan, een leven lang samenwerken met je broer? Henk: “Ik had de 
mazzel dat Nico een keiharde werker is. Hij is supertechnisch. Ik deed de handel en 
wandel en zat in veel besturen - op een gegeven moment waren het er wel vijftien - 
van organisaties die met landbouw en veeteelt te maken hebben.”

“Je moet de ander in zijn waarde laten,” vervolgt Henk, “ook als hij iets doet dat jij 
misschien zelf anders had gedaan.” 

Nico: “De ene keer geef je, de andere keer neem je. Wij hebben het samen altijd goed 
kunnen vinden. Mensen zeiden soms, dat wij aan één woord genoeg hadden om 
elkaar te begrijpen. Ik moest altijd wel even nadenken voordat ik ja of nee zei, maar ik 
vind dat wij weinig verkeerde beslissingen hebben genomen.”

Ze gaan nu hooien, zeggen ze. Naast elkaar lopen Nico en Henk de weg af, richting 
horizon. Een mooi gezicht. 

Hanneke de Wit



Balangrijke veiling
Broek in Waterland. den 15 October. W. C. H. van DIJK en J. BLAUWBOER 
Jbzn, Makelaar te Amsterdam, en J. KWANTES, Makelaar te Assendelft, zullen op 
maandag 16 December 1895, bij Opbod, en op Maandag 23 December d.a.v., bij Af-
slag, bij combinatiën en eindcombinatie, beide dagen des voormiddags te Elf uur. In 
het Lokaal Het Oude Zijds Heerenlogenment, aan de Keizersgracht bij de Huiden-
straat te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen REPELIUS, TERLAAK en 
BAAK, te Amsterdam, en P.  MUL, te Zaandam, in Veiling brengen:
Den gunstig gelegen Polder genaamd: “DE NOORDMEER”
Bestaande uit: Vijf kapitale nieuwgebouwde BOERENHOFSTEDEN

Met Huismanswoningen, Stallingen voor Hoornvee en Paarden, Schuren, Wagen-  
en Hooihuizen, Boomgaarden, Werven en Erven, met zijn Stoomgemaal en Steen-
kolenloods, Dijken, Ringvaart, Wegen enz., en de daarbij behoorende welig en 
welgemaakte WEI- EN HOOILANDEN
Alles staande en gelegen in de provincie Noord-Holland, in de gemeenten Broek in 
Waterland en Landsmeer, in de nabijheid der stad Amsterdam, te zamen groot 134 
Hectaren, 69 Aren, 20 Centiaren ,
Wordende geveild in diverse perceelen en in combinatiën breeder bij biljetten ver-
meld. De perceelen zijn dagelijks te bezichtigen, uitgezonderd des Zondags en den 
Dinsdags, terwijl aanwijzing zal geschieden door den Opzichter van den Polder, den 
heer T. HAM, wonende bij het Machinegebouw.
De bewijzen van Eigendom en de Veilconditiën liggen acht dagen vóór en op den 
Verkoopdag ter lezing ten Kantore van de Notarissen REPELIUS, TERLAAK en 
BAAK, Heerengracht No. 114 te Amsterdam, en Kopie der Veilconditiën bij den 
Notaris P. MUL voornoemd en bij den Opzichter T. HAM.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij bovengenoemde Makelaars en bij den Heer 
H. C. REINDERS FOLMER, Buiksloterham bij Amsterdam.

Bron: Het Nieuws van den dag kleine courant , 29-11-1895

Koning Willem III vond het goed: in 1863 verleende hij jhr W.F. Alewijn en J. Hoffman con- 
cessie (vergunning} voor het droogmalen van de Noordmeer in Broek in Waterland (en 
een klein deel gelegen in Landsmeer}. In 1865 werd begonnen met het karwei; drie jaar 
later was de polder, groot ‘134 Hectaren, 69 Aren, 20 Centiaren’ droog. 

Na een veiling in april 1871 kwam de polder voor 105.533 gulden in handen van J.J. Kort-
hals uit Hilversum. Een kleine 25 jaar later prijkten vijf boerderijen in de droogmakerij, 
die als ‘kapitale nieuwgebouwde boerenhofsteden’ in december 1895 op een veiling te 
Amsterdam werden aangeboden. 

“Ze brachten per hofstede tussen de tienduizend en 14.000 gulden op,” zegt Nico de Gier 
die in de Noodmeer werd geboren en er vele jaren woonde. Ze hadden prachtige namen: 
Jan Carels Hoeve, de Vooruitgang, de Spaarzaamheid, Anna Mariahoeve en de Herstelling. 
In de Herstelling, naast het stoomgemaal, woonde polderopzichter T. Ham.

De eigenaren verhuurden de hofsteden aan boeren. “Vroeger,” vertelt Nico de Gier, “kwam 
de eigenaar in zijn koetsje eenmaal per jaar de pacht ophalen. De boerin haalde, als de 
bezoeker in aantocht was, het vloerkleed weg en legde er een oud, versleten kleed voor in 
de plaats. De verpachter mocht vooral niet denken, dat de boer goed boerde.”  

De eigenaar kwam in zijn koetsje de pacht ophalen

Jan Cornelisz Noom
Castelyn uit de Blauwe Druif, tot Broek 
in Waterland, maakt aan alle Heeren Pas-
sagiers en verder aan een iegelyk bekend, 
dat Hy zyn intrek genomen heeft in de 
Herberg de Witte Swaen, staande mede 
gelegen tot Broek in Waterland, aan de 
Rey Weg; gepresenteerd derhalve zyn 
dienst, en beloofd een ieder zo veel als in 
zyn vermogen is na genoegen te bedienen; 

ook kan men aldaar open en overdekt 
Reytuig te huur bekomen.

Bron: Amsterdamse courant, 01-05-1764

Benoeming
Broek in Waterland. De heer Jn. Lakeman 
alhier heeft zijne benoeming tot hoofd- 
ingeland van den polder ’de Broekermeer’ 
aangenomen.

Bron: Purmerender Courant, 03-04-1911



Het ligt er erbarmelijk bij, op een schrank in de werkplaats bij aannemersbedrijf Leguit en 
Roos aan de haven in Monnickendam: het eendenhuis dat gewoonlijk van voor- tot najaar 
in het Havenrak in Broek in Waterland drijft. Voor het lekenoog is het een onherstelbare 
bouwval, maar voor Klaas Roos valt het gehavende eendenhuis in de categorie ‘hier is 
beslist weer wat van te maken’.

In het Verslag over het jaar 2023 van Historische Vereniging Broek in Waterland stond een 
oproep van Jan Hoetmer die het eendenhuis jarenlang ’s winters onderhanden nam. Hij 
had er geen tijd meer voor: zou iemand anders de klus willen overnemen? Klaas Roos, die 
zijn hele leven aan de restauratie van oude, waardevolle panden heeft besteed, had er wel 
zin in. Hij is 76 jaar en sedert een jaar of tien gepensioneerd. Zijn dochter en twee zonen 
zetten het bedrijf voort.

Hij was nog maar net krullenjongen-af, vertelt Klaas, toen hij in 1967 samen met Piet 
Leguit een timmerbedrijf van Valentijn en Mol overnam. Ze legden zich toe op restauratie 
van oude panden, waar vanaf de jaren zestig veel vraag naar was. Ook in Broek in Water-
land heeft Leguit en Roos heel wat huizen ‘rechtgezet’. Twee werknemers, Cor Kaars en 
Herman Reurs, vertelden erover in oudbroek.nl van september 2009.

Klaas kwam vaak in Broek voor het uitvoeren van restauraties en later, toen het bedrijf 
flink was gegroeid, om werknemers te begeleiden en uitgevoerd werk te bekijken en te 
beoordelen. “Voor zover ik me kan heugen lag het eendenhuis altijd, behalve in de winter, 
in het Havenrak. Het was vroeger eigendom van de gemeente, nu is het van Historische 
Vereniging Broek in Waterland, die naast de lusten ook de lasten moet dragen.”

Klaas Roos doet zijn oude werk ‘in het klein’
Eendenhuis in vakkundige handen

Henk: “Ik was zo groot, (hij geeft ongeveer een meter aan), “maar dat weet ik nog wel, dat 
onze moeder dat ook deed.”

De eerste bewoners van de boerenhofsteden hebben niet lang kunnen genieten van hun 
erf en woning. Tijdens de watersnood van 1916 werd de Noordmeer overspoeld. Huizen 
verdwenen, ze werden niet allemaal herbouwd, sommige bewoners keerden niet terug, 
boerderijen kregen andere namen. Zo werd de Jan Carels Hoeve nu Jacob Taets van 
Amerongen Hoeve, genoemd naar een in de zeventiende eeuw vooraanstaand lid van 
de Ridderlijke Duitse Orde die in Utrecht zetelt. Als u, lezer, goed kijkt, kunt u tijdens een 
wandeling de naam zien, bovenaan in de gevel van Noordmeer 6.

De Ridderlijke Duitse Orde, een kloosterorde, was vanaf begin twintigste eeuw eigenaar 
van de Noordmeer. ‘De Balije’ staat gebeiteld op de voorgevel van de boerderij op num-
mer 5: een balije is een onderafdeling van de Duitse Orde. Kijkt u, wandelaar, even om de 
hoek van de boerderij, dan ziet u bovenaan op de buitenmuur het wapen van de ridders. 

“De Duitse Orde was een goede verpachter,” zegt Henk.  “Als hij de pacht kwam ophalen, 
was hij in gezelschap van timmerman Jan Visser en schilder Piet Ent. Zij bekeken wat er 
nodig was aan onderhoud van de boerderij om later met hamer en verfkwast aan de slag 
te gaan.” 

De kloosterorde verkocht de Noordmeer in 1966 aan een verzekeringsmaatschappij. 
Tegenwoordig zijn de bewoners van de ‘boerenhofsteden’ allen eigenaar van hun 
boerderij en weilanden. Wel wordt nog weidegrond verpacht.

HdW

Stormvloed 1916
In Waterland kwamen de landerijen bij Schellingwoude, Zuiderwoude, Oostzaan en 
Landsmeer omstreeks 24 april droog en de laagste gedeelten bij Purmerland omstreeks 
12 mei. Het droogmaken van de ondergelopen droogmakerijen duurde aanmerkelijk 
langer; de Burkmeer, de Broekermeer, Blijkmeer, Monnikmeer en Buikslotermeer 
kwamen pas in juni achtereenvolgens droog, de Noordmeer en de Belmermeer zelfs in 
begin juli.
De gevolgen voor deze zich hoofdzakelijk met veehouderij bezighoudende streek vielen 
nog wel mee, althans in de polders, niet in de droogmakerijen. In augustus was, na de 
zomerregens, de grasgroei vrijwel weer normaal en het vee dronk het water in de sloten 
dat 8 gram keukenzout per liter bevatte, zonder nadelige gevolgen. De boeren die hun 
koeien van de hand hadden gedaan, bouwden weer een nieuwe veestapel op. In de 
droogmakerijen waren de landerijen met een dikke laag slib bedekt en duurde het lang 
voordat zich weer een nieuwe grasmat ontwikkelde; zo lang, dat verschillende boeren 
hun land maar omploegden en koolzaad gingen telen. Het reeds boomarme Waterland 
raakte echter nog meer bomen kwijt; pruim- en perebomen leden het minst. Tenslotte 
vinden wij vermeld dat de uitgekeerde schadevergoedingen best van pas, maar vaak 
veel te laat kwamen…

Bron: Ons Noorden, 26-01-1960



Kennistest Jaarmarkt 2024

Tijdens de jaarmarkt van 10 augustus jl. hebben tot onze grote vreugde en tevredenheid 
veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om hun kennis over de winkelpanden in 
Broek vanaf 1950 te testen. Er ontstonden levendige discussies en we hoorden prachtige 
verhalen. Veel mensen hadden ook veel goed, maar de absoute winnaars zijn Dineke en 
Arie Kaars met 40 juiste antwoorden! PROFICIAT!

De aanleiding 
Begin dit jaar kwam er een bericht van de Historische Vereniging uit Monnickendam, dat 
zij dit jaar aandacht zouden besteden aan de oude winkels in hun stad. Zou dat ook wat 
voor Broek zijn? Wij waren inmiddels met een ander onderzoek begonnen, maar hadden 
nog geen onderwerp voor onze stand op de jaarmarkt. We zijn dus op zoek gegaan naar 
informatie over winkelpanden vanaf 1950. Het bleek dat er per winkel best veel bekend 
was; echter geen totaaloverzicht. Het leek ons daarom leuk om een indruk te geven van de 
levendigheid in Broek na de Tweede Wereldoorlog en nog leuker om te kijken wat mensen 
daar nog van wisten. 

Kennistest
Tijdens onze zoektocht naar de winkelpanden kregen we een plattegrond in handen uit 
1968. De plattegrond hoorde bij het besluit over het beschermd dorpsgezicht en gaf een 
mooi overzicht van de bebouwing van Broek in die tijd. Deze kaart werd de basis voor 
onze ‘kennistest’. Met de hulp van Kees en Imke, Dirk en Jannie, Syl, Irma, Babs, Frans en 
Aagje en de artikelen uit het onvolprezen ‘Broekerboek’ probeerden we een zo volledig 
mogelijk overzicht van de kleine nering in Broek te krijgen. 

De achtergrond
Na de Tweede Wereldoorlog tot ver in de jaren zeventig waren er heel veel winkeltjes in 
Broek. Eigenlijk was alles te koop; levensmiddelen natuurlijk maar ook speelgoed, fourni-
turen,  brandstof, meubelen en fietsen. Je kon cadeautjes, bezems, en drank kopen en naar 
de bank gaan. Het Roomeinde leek soms zo druk als de Kalverstraat, het Zuideinde als de 
Nieuwendijk. 

Hoe kan dat nu, hoor ik u zeggen, zo groot was het dorp toch niet? Dat klopt, maar in de 
eerste plaats waren er de vreemdelingen, toeristen zogezegd. In de jaren vijftig en zestig 
kwamen er zo’n 80 bussen per week. Allemaal potentiële klanten. In de tweede plaats 
hadden veel mensen niet alleen een winkel maar ventten ze ook uit. De vrouw verkocht 
in Broek, de man ging met de kar met melk, groenten enz. naar andere dorpen of naar 
Amsterdam. 

De grotere winkels hadden klanten in de hele omtrek. Mensen waren ook trouw aan 
hun kruidenier en hun slager. Er was dus altijd vraag en, niet onbelangrijk, tot de jaren 
zestig waren er geen uitkeringen. Als je werkloos of weduwe was geworden, moest je iets 

De kleine nering in Broek in Waterland vanaf 1950

De toestand van vrouw Esselman
te Broek in Waterland, die door het bovendeel eener brug werd getroffen, is tengevolge 
van schedelbreuk thans hopeloos. De politie heeft van het ongeval proces-verbaal 
opgemaakt. De brug behoort aan de Noordmeer. Eigenaar daarvan is de heer Obreen, te 
Hilversum; opzichter de heer Th. Ham, te Broek in Waterland.

Bron: Het nieuws van den dag kleine courant, 01-07-1908

‘Erbarmelijk’ wil Klaas de status quo van het eendenhuis dus niet noemen, maar ‘bepaalde 
delen zijn er slecht aan toe’. “Het huis was door- en doornat; het heeft eerst een paar 
maanden bij een boer aan de Atjehgouw te drogen gelegen. Het dak was helemaal verrot. 
Ik heb een nieuw dak gemaakt – komt u maar even mee – kijk, daar ligt het: gewoon naar 
het oude model. Er moet nog nieuwe dakdekking op.” 

Dan naar buiten, daar ligt het ponton waarop het huis straks weer wordt vastgemaakt. 
Het is vervaardigd van dikke kunststof, maar een hoek is afgescheurd. Klaas: “Dat gebeurt 
niet zomaar: er moet een boot tegenaan zijn gevaren.” Hij gaat pleisters plakken. “Ik wil 
proberen er polyester op te lijmen in de hoop dat dat hecht en blijft zitten.”

We lopen terug naar binnen, naar dat wat er over is van het eendenhuis. “Het hout oogt 
wat donker,” zegt Klaas, “maar over het geheel genomen valt het mee. Er zijn twee slechte 
hoeken, de onderste delen moeten rondom worden vernieuwd en ik ga hier en daar wat 
herstellen en opknappen. Twee luchtkokertjes op het dak – het lijken schoorstenen – 
moeten worden vervangen.” Maar de luikjes die het huis zo’n aardig aanzien geven, zijn 
volgens Klaas nog behoorlijk intact.

“Waar ik eigenlijk mee bezig ben is dit,” zegt Klaas: “Ik doe mijn oude werk in het klein.” En 
het schilderwerk? “Schilderen is mijn vak niet; dat gaat iemand anders doen.”

Hanneke de Wit

Het interview met Cor Kaars en Herman Reurs vindt u op www.oudbroek.nl in de rubrieken 
Publicaties/Nieuwsbrief-oudbroek.nl. Click op nieuwsbrief september 2009

Waterpeil
In Waterland was vanmorgen voor het 
eerst de waterstand tot het normale peil 
teruggebracht. Er blijven nog de volgende 
binnenpolders leeg te malen: de Buikslo- 
termeer; de Broekermeer; de Monniken-
meer; de Noordmeer; de Burkmeer; de 
Blykmeer en De Durgerdammer Diep 
tot eene gezamenlijke grootte van 1227 
Hectaren.

Bron: De avondpost, 03-05-1916

Een rotte brug
Gisteren had in de Noordmeer (Broek in 
Waterland) een ongeluk plaats. 

Terwijl een schuit, met hooi geladen, de 
brug passeerde, stortte deze in, waardoor 
een vrouw ernstig aan het hoof werd ge-
wond. De brug bleek van onderen geheel 
verteerd.

Bron: Algemeen Handelsblad, 27-06-1908



Bakker Bijl.

verzinnen om geld te verdienen. Een handeltje lag dan voor de hand. Het was dus soms 
bittere noodzaak. Tegelijk maakte al die nering het dorp levendig en gezellig.

De uitslag
Mensen wisten dus veel. Dat merkten we tijdens de markt, maar zagen we ook aan de 
hand van de ingevulde formulieren. Hierbij dient te worden aangetekend, dat ook veel 
mensen de namen van de eigenaren van de winkelpanden hadden ingevuld, maar niet 
wat er in deze panden werd, en in een enkel geval wordt, verhandeld en dat laatste werd 
nu juist gevraagd.     

Hieronder vindt u daarom de lijst met de juiste antwoorden en bij de volgende jaarverga-
dering tonen we de grote kaart met de gemarkeerde winkelpanden nog een keer om de 
antwoorden te vergelijken met de plattegrond.	

Jet van den Biggelaar en Emil Stöve, augustus 2024

1.	 Brandstof (olie en petroleum)
23.	 Fouragehandel
2.	 Postkantoor - 
	 Gemeentehuis (dependance)
24.	 Levensmiddelen - Snoepwinkel 
3.	 Melkhandel
25.	 Levensmiddelen (SPAR)
4.	 Café - Bank - Slijterij 
26.	 Fietsenmaker en fietsenverkoop
5.	 Souvenirs - Curiosa - Cadeaus 
27.	 Melkhandel	
6.	 Drogist - Bakker - Antiek 
28.	 Restaurant (Neeltje Pater)
7.	 Souvenirs - Antiek
29.	 Model (kaas) boerderij
8.	 Model (kaas) boerderij 
30.	 Slagerij
9.	 Bakker - Melkhandel
31.	 Postkantoor
10.	 Levensmiddelen (SPAR)
32.	 Fietsenmaker - Metaalreparatie
11.	 Café (Concordia)
33.	 Kolen- en oliehandel
12.	 Speelgoed - Huishoudelijke artikelen

34.	 Melkhandel
13.	 Kapper - Tabak - Pannenkoekenhuis
35.	 Bakker
14.	 Antiek
36.	 Eierhandel - Poelier
15.	 Kapper
37.	 Fournituren 
16.	 Levensmiddelen 
	 (CENTRA) -  Café - Restaurant 
38.	 Levensmiddelen (SPAR)
17.	 Groentehandel 
39.	 Kaasmakerij
18.	 Woninginrichting - 
	 Fournituren - Bloemen 
40.	 Schoenmaker
19.	 Bakker
41.	 Groentehandel - Snoep en IJs
20.	 Electra - Huishoudelijke artikelen
42.	 Diaconie - 
	 Jeugdherberg - Dorpshuis
21.	 Smederij - Metaalbewerking
43.	 Levensmiddelen
22.	 Slagerij - Levensmiddelen 
44.	 Klompenmakerij



In 1926 werd bij Gerrit de Gier een kalfjesdrieling geboren. Bijzonder: dat haalde de krant! 
Op de foto v.l.n.r de zonen Gert, Henk en Willem. Gert en Willem zijn ooms van Nico en Henk de 

Gier. De middelste, Henk, is de vader van Henk en Nico die wij interviewden. 


